
Eredienst in de Gorechtkerk op 25 mei 2025

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 66: 1 en 6 – Breek, aarde, uit in jubelzangen



6 Gij die God vreest, ik zal u spreken
van al wat aan mij is geschied.
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,
of in mijn hart was reeds een lied.
Zou God mij hebben willen horen,
wanneer ik onrecht had beraamd?
Maar Hij nam mijn gebed ter ore,
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

Bemoediging en groet
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente:   EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus 
Christus, onze Heer
Gemeente:   AMEN

Zingen: Psalm 66:7 – De naam des Heren zij geprezen

7 De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Gebed om toenadering

 Zingen: Lied 654: 1, 4 en 6 – Zing nu de Heer, stem allen in



4 Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, –
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

6 Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Leefregel: Efeze 5: 8-10

Gebed van de dag

Lezing: Johannes 9: 1-17 



Zingen: Lied 534 – Hij die de blinden weer liet zien

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Lezing: Johannes 9: 18-38

Zingen:  Liefste lied van Overzee 1-47: 3 en 5 – O licht van Christus, 
zichtbaar woord

3 O licht van Christus, zichtbaar woord
Waaruit Gods liefde spreekt,
die door de dood niet wordt verstoord
en zelfs door stenen breekt. 



4 Herschep ons tot het mensenkind,
dat U als hartslag heeft,
in U alleen zijn bronnen vindt
en bij uw gratie leeft. 

Verkondiging 

Zingen: Lied 653: 1, 4 en 7 – U kennen, uit en tot U leven

4 Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.



7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

kinderen komen terug van hun nevendienst

Dankgebed, voorbede, stil gebed en gezamenlijk Onzevader  

Collecte 

Kinderen kunnen opgehaald worden van de oppas 

Slotlied:  Lied 655 – Zing voor de Heer een nieuw gezang

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!



3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegen, beantwoord met een gezongen Amen

Orgelspel 


